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Beste leden van het Koor,  

 

We kijken terug op een mooi Jubileumjaar en een prachtig Jubelconcert. 

En er zijn mooie concerten in het vooruitzicht! En veel mooie, enerverende en voldoening 

schenkende repetities in voorbereiding daarop. 

Wat ben ik gelukkig met de muzikaliteit van Maria en haar prachtige begeleiding!! 

In de afgelopen vijfendertig jaar waarin ik mij heb beziggehouden met het zingen en het 

lesgeven in zingen en het leiden van koren,  heb ik alle dwaalwegen ( inclusief uiteindelijk het 

conservatorium) bewandeld die er te bewandelen zijn, om uiteindelijk uit te komen bij het 

inzicht dat er uiteindelijk geen weg is: 

Absolute vrijheid om jezelf en de eigen intiemste ervaringen te durven en te kunnen uiten, is 

de essentie van zingen. ( En dat betreft ook  andere kunstvormen waarin ook dat het hoogste 

is, natuurlijk, zoals dansen, maar ja, we zijn nu eenmaal een ‘koor’). 

Als dirigent verkeer ik in de bevoorrechte positie om dat wat ik als de emotionele en 

muzikale essentie van een lied, werk of nummer ervaar, uit te dragen en over te brengen op 

jullie en uiteindelijk op een publiek dat komt luisteren. 

Het is een bevoorrechte positie, maar ook een uitdagende positie, want hoe draag je iets 

waar een persoonlijke ontwikkeling van meer dan dertig jaar aan vooraf is gegaan, in drie 

minuten, drie uur of drie maanden of dertien jaar, over aan een grote groep mensen? 

Nou ja, met vallen en opstaan. 

Absolute vrijheid in het zingen, begint met het erkennen van het principe, dat geluid geven 

niet iets is wat je doet, maar wat je laat gebeuren. Zonder controle, oordeel of evaluatie. 

Zonder sturing door het lichaam. Het tegendeel is waar, de klank ‘stuurt’ het lichaam, het 

lichaam dient. 

En ja, ik realiseer me dat je dan kunt zeggen: mooi allemaal, Douwe, maar het gaat er eerst 

om te weten welke noten je moet zingen en welke woorden. Helemaal waar. Dus dat is ook 

altijd iets wat ik mezelf moet voorhouden, soms met enig ongeduld en af en toe wat 

veronachtzaming ( waar ik graag op word gewezen) 

Maar, en dat blijft toch op basis van mijn eigen ervaring toch mijn uitgangspunt: Muziek 

maken, zingen, samen zingen, ‘kunst’ maken, is nooit een verstrooiing, decoratie, versiering, 

verfraaiing, maar een manier om vrijheid te verwerven. 

Met deze woorden wil ik jullie een vruchtbare Algemene Ledenvergadering wensen. 


