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Jubileumjaar 

 

Ons jubileumjaar 2025 is voorbij. Het is omgevlogen. Veel lovende woorden 
zijn er al aan gewijd. En terecht. Op deze plek dan als laatste eerbetoon een 
diepe buiging voor de inspanningen van de jubileumcommissie: Betty, 
Corrie, Femke, Hans, Monique K., Pauline en Peter. Dankzij jullie is het een 
onvergetelijk jubeljaar geweest! Dank! 

 

Bonte avond 15 december 2025 

Over 3 weken hebben we alweer de laatste repetitie van het 
kalenderjaar, en dat doen we traditiegetrouw met een Bonte Avond. Wat is 
daar de bedoeling van? De eerste helft van de avond is een normale 
repetitie. De pauze is een kort festijn, omdat we – naast de drankjes van het 
Poortershoes – kunnen genieten van zelfgemaakte of zelfmeegenomen 
dingen. Daarna worden er liedjes gepresenteerd van een ieder die dat graag 
wil zingen. Dat mag zonder begeleiding, of samen met Maria, of een eigen 
instrument, of zelf een karaoke versie van de telefoon. Opgaves dienen 
tijdig ingediend te worden bij Robbert (robbert.cool@gmail.com), en indien 
haar begeleiding vereist is, natuurlijk in overeenstemming met Maria. 
Voorgaande jaren was het een drukte van belang, maar de beperkte tijd 
voor het oefeningen kan dit keer het aantal aanmeldingen beïnvloeden. We 
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gaan het zien. Maar leuk is het altijd, en de drempel is laag, dus probeer 
het! Het is dé kans jezelf als solo (of duo) artiest voor een zeer gemakkelijk 
publiek  te presenteren. (Robbert) 

 

Klangvokal in Dortmund (13 juni 2026) 

In Dortmund vindt jaarlijk het zangfestijn 
Klangvokal plaats: 
https://www.klangvokal-dortmund.de/. 
De stad is dan vergeven van koren die op 
verschillende plaatsen zich presenteren. 
Ons koor heeft in al meerdere keren 
meegedaan en heeft daarbij mogen 
zingen aan het einde van de middag op 
het centraal gelegen Alter Markt. Een hele belevenis! 

We gaan om het jaar naar Klangvokal en dit keer op zaterdag 13 juni 2026 is 
het weer zover. Belangrijk is dat we weten dat we kunnen, dwz dat Douwe 
en Maria kunnen (is afgevinkt) en dat er genoeg mensen per stemgroep zijn. 
Dat wordt zo spoedig mogelijk in kaart gebracht door de stemgroepleiders. 
Robbert organiseert dan een maand of wat later de bedden in het Jugend 
Hotel. 

De laatste jaren zag de reis er als volgt uit: we vertrekken zaterdagochtend 
zo rond 10:00 met eigen auto’s, komen aan in Dortmund na ca. 3 uur rijden, 
checken in het hotel (Jugend Herberg), alwaar we even tijd hebben te rusten 
en om te kleden. Vervolgens gaan we naar de oefenruimte om in te zingen, 
en gaan uiteindelijk op tijd richting het hoofdpodium op de Alter Markt voor 
een optreden van 25-30 min. Daarna heeft iedereen vrij. Eten, drinken en 
(laat?) naar bed, en de volgende dag, al dan niet na een gezamenlijk bezoek 
aan iets leuks in de buurt, op de terugweg. Sommigen gaan liever niet 
overnachten in Dortmund en rijden na het optreden weg. Kosten voor de 
reis en voor de overnachting worden door iedereen zelf gedragen. (Robbert) 
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Algemene ledenvergadering (ALV) 

Op maandag 16 maart 2026 vindt de jaarlijkse ALV plaats en is er geen 
repetitie. Op de agenda staat onder andere het vertrek van Betsy Pier als 
penningmeester, na jáááááárenlang trouwe dienst!  Marjolein Leezenberg 
heeft al te kennen gegeven dat zij de taak van Betsy wil overnemen. 
Tegenkandidaten kunnen zich vanzelfsprekend nog melden. We zijn echter 
blij dat nu al zeker is dat Betsy’s taken worden overgenomen. Tijdens de ALV 
vindt de formele benoeming plaats. 

 

Solo’s zingen 

Voor een aantal koorleden is niet duidelijk op welke manier de solo’s 
worden verdeeld. Dit punt is eerder dit jaar besproken met Douwe. Douwe 
heeft aangegeven dat mensen die een keer solo willen zingen dat bij hem 
kunnen melden. De beslissing over wie solo’s zingt ligt uiteindelijk bij 
Douwe. 

 

Laatste repetitie van 2025 en de eerste in 2026 
De laatste repetitie van dit jaar is op 15 december. Op 5 januari beginnen 
we weer met volle buik en frisse moed!  

 

 

Hartelijke groet van 

Henk Jan, Gerda, Betsy, Grietje, Dik 


